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Zondagsbrief
Zondag 28 september 2025
Kleur: groen
Voorganger: dhr. Henk Siersema
Ouderling van dienst: Albert van Leeuwen
Organist: Gerard van de Langkruis
Koster: Bart Kindt
Videowall: Karina van Leenen

Alle diensten zijn te volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1146-PKN-Hoek
Tijdens de diensten worden daarom beeld- en geluidopnamen gemaakt

Omzien naar elkaar
Voor zover, bij het maken van deze Zondagsbrief bij de kerkenraad bekend,
verblijft er niemand uit onze gemeente in het ziekenhuis.

We leven mee met allen die ziek zijn en met de mensen om hen heen.

De bloemen gaan deze zondag met een hartelijke groet namens ons allen,
naar familie Vercouteren in Sas van Gent en naar Janneke Bakker in Sluiskil.

Bij de komende dienst
Zondag 5 oktober, dienst om 10.00 uur waarin ds. Saskia Ketelaar
hoopt voor te gaan. Tijdens deze dienst is er in het bijzonder aandacht voor de
Joodse wortels van ons Christelijk geloof.
De collecte tijdens deze dienst is voor KIA werelddiaconaat
In Israél en Palestina groeien kinderen en jongeren op in angst en geweld.
Het Rossing Center in Jeruzalem leert hen een andere weg:
dialoog, gerechtigheid en vrede.
Te midden van oorlog en trauma helpt het Rossing Center jongeren in Israél en
Palestina om hoop te vinden. In dialoog ontdekken zij: vrede is mogelijk. En dat
perspectief is onmisbaar.
Bij de uitgang wordt er gecollecteerd voor Kerk & Pastoraat
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Orde van dienst

Thema: VREDE, kan ik er wat aan doen?
Orgelspel

Woord van welkom door de ouderling van dienst
Dienst van de Voorbereiding
De kaars voor de Kinderkring wordt aangestoken

Intochtslied: 'De vreugde voert ons naar dit huis’
Lied 280: 1,4, 6 (zo mogelijk staande)

Moment van stilte

Bemoediging en Groet
Vanuit de stilte bemoedigen wij elkaar

Vg: onze hulp is in de naam van de Heer

Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft

Vg: die trouw houdt tot in eeuwigheid

Allen: die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon
Vag: daarom kunnen wij elkaar vrede wensen

Genade en vrede zij met ons

De vrede van God de Vader

De vrede van Christus, onze Redder

De vrede van de Heilige Geest, onze Bezieler

Allen: Amen. (daarna gaan allen zitten)
Levensweg
Vredeslied 'Geef vrede, Heer, geef vrede’
Lied 1010: 1, 2

Toelichting op het thema
aansteken van 3 kaarsen, tijdens het zingen van:
‘Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft’
Lied 598

Een kaars voor de innerlijke vrede
Een kaars voor de intermenselijke vrede
Een kaars voor de wereldvrede



Gebed om ontferming over de nood in de wereld

Zingen: ‘De toekomst van de Heer is daar’
Lied 767: 1,2, 3

Dienst van de Schriften

Kinderlied: 'Ben je groot of ben je klein’
Hemelhoog 389 / Stichting Opwekking — Leon Rijssen

Ben je dik of ben je dun of ben je blank of bruin;

God houdt van jou!

Hij kent je als je blij bent; Hij kent je als je baalt

Hij kent je als je droevig bent; Hij kent je als je straalt.
Het geeft niet of je knap bent; Het geeft niet wat je doet;
God houdt van jou!

Hij is vol liefde. God houdt van jou!".

De kinderen gaan met het licht van de Paaskaars naar de Kinderkring,
o.l.v.Adri-Anne

Drieluik over Vrede

‘om de lieve vrede’ gevolgd door lied 1009: 2
‘een beetje minder’ gevolgd door lied 1009: 1
‘Vecht voor hen!’ gevolgd door lied 1009: 3

Lezing: Jesaja 11:1-10
Vrede en gerechtigheid, telg van Isai Lectrice: Kobi Heeringa

Muzikaal intermezzo

Lezing Mattheus 5:1-10
Bergrede, zalig zijn de vredestichters Lectrice: Kobi Heeringa

Zingen: ‘O grote God, die liefde zijt’
Lied 838:1,2, 3

Verkondiging

Meditatieve muziek

Dienst van Gaven en Gebeden

Inzameling van de gaven bestemd voor ZWO



Moment van gedachtenis
Aansluitend wordt er een steentje op de Levensboom gelegd

Zingen: ‘Niemand leeft voor zichzelf
Lied 961

Gebeden Reisgenoot
Stil gebed - Gezongen Onze Vader in de Hemel (Lied 1006)
Dankwoord

Slotlied: ‘Ga nu heen in vrede, ga en maakt het waar’ (zo mogelijk staande)

Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waarr,
wat wij hier beleden
samen met elkaar.

Aan uw daag'lijks leven,
uw gezin, uw werk.

Wil u daaraan geven,
daar bent u Gods kerk.
Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar.

Ga nu heen in vrede,
ga en maak het waar,
wat wij hier beleden,
samen met elkaar.
Neem van hieruit vrede,
vrede mee naar huis,
dan is vanaf heden
Christus bij u thuis.

Ga nu heen in vrede,
Ga en maak het waar.

Zegenbede om bescherming
beantwoord met gezongen ‘Amen’  (Lied 431c)

Inzameling van de gaven bij de uitgang bestemd voor Kerk en Pastoraat

Aansluitend is iedereen van harte welkom
in de ontmoetingsruimte voor koffie, thee of fris!
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Bij de komende weken

Dinsdag 30 september:  Open Kerk en Middaggebed
De kerk is op dinsdagmiddag open, tussen 13.00 en 15.00 uur,
Het Middaggebed vindt plaats om 13.15 uur.
Er is koffie en thee en tijd voor een gesprek.
Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!

Dinsdag 30 september: Kom erbij! — Kom op de koffie met spelletjes
Van 25 september t/m 1 oktober vindt de landelijke Week tegen Eenzaamheid
plaats. Rondom deze week worden er in de gemeente Terneuzen verschillende
activiteiten georganiseerd.

Ook onze gemeente werkt hieraan mee.

U en jij bent van harte welkom voor koffie of thee met een bolus. Voor degenen
die het leuk vinden is er de mogelijkheid om spelletjes te spelen.

Opgeven kan via de lijst in de ontmoetingsruimte of

via aan-z: tel. 0115-56 30 15(keuze 6) / welzijn@aan-z.eu

Laten we samen werken aan het EET"QGENMH T
tegengaan van eenzaamheid. EENZAA

Vrijdag 3 oktober:  Orgelconcert Martin Mans — aanvang 19.30 uur
m.m.v. Akko de Feijter
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Mededelingen

Beste gemeenteleden

Soms komt het voor dat een gemeentelid hulp nodig heeft bij kleine klusjes.
Denk aan het ophangen van een lamp of plank, het gras maaien, een
vastlopende computer, een keer een boodschap wanneer iemand ziek is.
Het gaat om incidentele hulp, niet iets wat wekelijks terugkomt daarvoor zijn
andere kanalen. Denk daarbij aan aan-z of Hoplr.

Voor deze hulpvragen willen we een hulpgroep opstarten.

We zoeken mensen die bereid zijn om incidenteel een klusje voor iemand te
doen. Dit wordt gecommuniceerd via een whatsapp groep.

We hebben 10-15 mensen nodig om dit te laten werken. Vele handen maken
licht werk.

Wanneer de groep “in de lucht” is, wordt er een bericht in de zondagsbrief
geplaatst waarbij u zich kunt aanmelden met een klusje of probleem waar u
tegenaan loopt.

Samen zijn we kerk!

U kunt zich aanmelden bij Tamar Hoebé - 06-16826121 thoebe@hotmail.com

Muziek voor Colombia

Op zondagmiddag 12 oktober vindt er vanaf 13.30 uur in en om het fraai
gelegen, oude kloosterkerkje te Kloosterzande (Willem de Zwijgerlaan 2) een
muzikaal festijn plaats. Het wordt georganiseerd vanuit de Protestantse
Gemeente Oosthoek. Een gevarieerd gezelschap van regionale musici verzorgt
optredens. Rondom de optredens is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij
een hapje en een drankje.

De entree is vrij.

Bezoekers wordt gevraagd om een vrijwillige bijdrage ter bestrijding van de
onkosten. En ze kunnen doneren ten bate van projecten ter opbouw van de
samenleving in Colombia.

Deze projecten worden namens de Protestantste Kerk in Nederland ondersteund
door Kerk in Actie. De plaatselijke kerken in Zeeland en op de Zuid Hollandse
eilanden zamelen er momenteel geld voor in.

Wico Dieleman uit Goes en AnneMarie de Feijter uit Axel maakten deel uit van
een delegatie vanuit het landelijk kerkverband, die de projecten bezocht.

Zij bemensen een infostand.

We zien u graag!
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Vleugels

Je weet dat het geen vanzelfsprekendheid is
om over de drempel van je voordeur te stappen.

's Avonds maak je een wandeling
je loopt de dag door, ademt diep de duisternis in
die kalm is.

De hand van je geliefde laat je zo nu en dan los
morgen zal alles zich hernemen
je staat op uit een warm bed, wast je gezicht.

Je huis bewoon je als een tweede lichaam
je vertrouwt erop dat de muren je ruggengraat vormen
op de houten vloer leg je onbedekt je gemoed neer.

Soms waan je je een vogel al ben je
je ervan bewust dat je vleugels mist
je beweegt horizontaal, ook dat is weelde.

En toch heb je bij alles wat je doet
het idee dat de dingen zich kunnen omkeren
een dag die nacht wordt
de ruimte waarin je beweegt die vernauwt
je handen die andere handen omklemmen
tot ze verbleken en loslaten.

Op je netvlies spelen beelden af uit een ander landschap
de mensen die er wonen leven met ingehouden adem
spreken een taal die de jouwe zou kunnen zijn.

Je zou ze vleugels willen geven
in plaats daarvan richt je voor het slapengaan
je handen tot de hemel.

Maureen Ghazal



